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vergadering: Jeruzalem
Handelingen 15 - 1l

6-11-2024



14:28 Paulus & Barnabas in Antiochié
15:1,2- Enigen uit Judea - oppositie
15:-2-4 P&B + naar Jeruzalem
15:5-11 Petrus verdedigt P&B missie
15:12 P&B: werk onder de natién

15:13-21 Jakobus’ compromis P&B missie
15:22-31 P&B, Judas en Silas met antwoord terug
15:32-34 P&B missie: steun via 2 uit Jeruzalem
15:35 Paulus & Barnabas in Antiochié



En toen zij zwegen,
nam Jakobus het
woord en zei:
mannenbroeders,
hoort naar mij!
Hand.15:13

Jakobus = de (half)broer van de Heer Jezus
--> de lijn van het vlees.
Zag geen verschil tussen Petrus’ en Paulus’ bedieningen.



‘zij die zich uit de
natién tot God
omkeren’ —

Jakobus: ‘een
volk voor Zijn
nhaam’.

Daarom ben ik van oordeel niet verder lastig te
vallen zij die zich uit de natién tot God omkeren,
Hand.15:19



Want zelf berichten zij over ons wat voor ingang wij bij jullie gehad
hebben en hoe jullie je hebben omgekeerd naar God, weg van de afgoden

om de levende en waarachtige God te slaven —1Thes.1:9

door Paulus’ en

J I AM Barnabas’ bediening

tot geloof gekomen
(ogv deur van geloof
geopend bij de natién)



..maar aan hen een brief te
schrijven zich te onthouden

van het ceremonieel
verontreinigde van de
afgoden,
van de ontucht/hoererij,
van het verstikte en
van het bloed.

Hand.15:20

Dan.1:8; Mal.1:7,12




bedoeling van deze
inzettingen?



sociale contacten tussen
Israélieten en gelovigen
uit de natién mogelijk:

eten met de natién
mocht traditioneel niet
vanuit judaisme;

-->|n Thora
niet verboden

Jakobus geeft instructies,
aanvullend op de traditie



onthouden van:

het ceremonieel
verontreinigde van de
afgoden,

van de ontucht/hoererij

— was de leer van
Isjtarpoort - Bileam, de Nikolaieten,
Babylon en de vrouw lzebel

Openbaring 2:14,20
Numeri 25:1-3



van het verstikte en
van het bloed

de ziel is (in) het bloed

Lev.3:17; 17:10-14
Deut.12:23,24



Want Mozes heeft vanaf begintijd in elke stad mensen
die hem verkondigen, want hij wordt in de synagogen
elke sabbat gelezen. Hand.15:21

synagogen:
oudste op Masada
Thora +

haftara lezing




Jakobus leidt, Petrus
niet meer genoemd;
besluit naar het vlees.
Ha.13:2 heilige geest
zonderde af.
Antiochié in Syrié.

Toen leek het de apostelen en de oudsten met heel de uitgeroepen
gemeente goed, uit hun midden enige mannen uit te kiezen en met
Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochié: Judas, ook Barsabbas
geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. Hand.15:22



Toen leek het de
apostelen en de
oudsten met heel
de uitgeroepen
gemeente goed

niet alle gemeenteleden aanwezig; is dus niet democratisch besloten



de inzettingen, strikt genomen voor deze
groepen, maar bedoeld voor al de natién — gelovigen
kon i.v.m. politieke voorrang van Israél.

Ef.2:15; Kol.2:14
maken menselijke inzettingen ongeldig

En zij schreven door hun hand deze dingen: De apostelen, de
oudsten en de broeders aan de in Antiochié, Syrié en Cilicié
zijnde broeders uit de natién. Verheug je! Hand.15:23



Omdat wij namelijk
hoorden dat sommigen
die bij ons vandaan zijn
gekomen, jullie
verwarden met woorden,
jullie zielen verstorend,
eSe " aan wie wij dat niet
opgedragen hebben.
Hand.15:24

die gelovig geworden waren uit
de sekte van de farizeeén Ha.15:5



Barnabas en Paulus Paulus en Barnabas

i.v.m. Jeruzalem i.v.m. Antiochié
Ha.15:12,25 Ha.15:2,2,22,35

Barnabas : uit Levi (4:36,37)
Paulus: uit Benjamin

scheen het ons goed, eensgezind geworden, enige mannen uit te
kiezen en naar jullie toe te zenden, samen met onze geliefde
Barnabas en Paulus, Hand.15:25




mensen die hun zielen overgegeven
hebben voor de Naam van onze Heer
Jezus Christus. Hand.15:26
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Judas en Silas:
leidinggevenden in
koninkrijksekklesia
begeleiders van

de brief

Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd,

die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Hand.15:27




Want het schijnt de
heilige geest en ons
jullie geen last
meer op te leggen
dan deze wezenlijke
dingen:
Hand. 15:28

opleggen van menselijke inzettingen: Kol.2:20-23



dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en
van hoererij, waarvan jullie, zorgvuldig jezelf bewarend, wel zullen
handelen. Vaarwel! Hand. 15:29

afgodenoffers:
het ceremonieel
verontreinigde
van de afgoden
1Kor.8,10
Rom.14; 1Tim.4:5
hoererij:
1Thes.4:3; Ef.5:3




Zij, dan, inderdaad losgelaten
wordend, kwamen naar beneden
naar Antiochié; en na de menigte
verzamelend, reikten zij de brief toe
Hand. 15:30



Die dan lezend, werden zij verheugd over
de vertroosting. Hand. 15:31




Naast Judas ook Silas,
die ook zelf profeten zijn,
vertroostten door veel
woorden de broeders en
verstevigden hen.
Hand.15:32




En nadat zij daar een tijd gebleven waren, werden zij
losgelaten met de vrede van de broeders naar hen
die hen afgevaardigd hadden. Hand. 15:33



[Maar het dacht Silas goed daar te blijven.] Hand.15:34
Ontbreekt in de beste handschriften; bewijs is te mager.

3 :f"\ T <} 8
B-.:x?,"‘"*’”"‘e":)f‘ i Ny f
0/ be 7 Y. ' \

Y < >



Paulus echter en Barnabas hielden zich op in Antiochig,
onderwijzend en het evangelie verkondigend van het woord
van de Heer met vele anderen. Hand.15:35



